De vier grote geloften

De bewuste wezens zijn talloos.
Ik neem mij voor ze alle te redden.

De illusies zijn eindeloos.
Ik neem mij voor ze alle te doorprikken.

Het onderricht is oneindig.
Ik neem mij voor het volledig te leren.

De Weg van Boeddha is onvoorstelbaar.
Ik neem mij voor hem te bereiken.
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