
 

Onze Zen Traditie 

 

Zen Meester Seung Sahn introduceerde onze wijze van Zen beoefening in het Westen. 
In 1949 ontving hij transmissie van Zen Meester Ko Bong, één van de bekendste 
Koreaanse meesters van die tijd. Nadien stond hij aan 
het hoofd van tempels in Korea, Hong Kong en Japan, 
alvorens hij uiteindelijk in 1972 in the Westen een 
Boeddhistische leken- en monastische organisatie 
oprichtte met de naam "Kwan Um". Kwan Um is 
Koreaans voor "Neem het geluid van de wereld waar". 
Vandaag zijn er tempels en centra in 27 landen, 
waarvan vele in Europa.  

Koreaanse Zen in zijn Westerse vorm bevat de 
beoefening van buigingen, zingen, zittend mediteren, en 
het gebruik van mantra’s en kong-ans (Japans: koans). 
De formele studie van de Soetra’s is niet uitgebouwd in 
het Westen.  

 

ZEN CENTRA  

De Kwan Um Zen School is gesticht in Providence (Noord Amerika) toen Zen 
Meester Seung Sahn naar het Westen kwam en er Koreaans Zen Boeddhisme begon te 
onderrichten.  

Vandaag bevat onze school:  
  Meer dan 30 centra over heel Europa  
  Meer dan 30 centra in de Verenigde Staten 
  Verschillende centra in Korea, Singapore, en Hong Kong  
  Centra in Israël en in Brazilië 
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