
 

 

 

De weg van de mens 

 
   

Komen met lege handen, heengaan met lege handen  
– het is de weg van de mens.  

Als je geboren wordt, waar kom je vandaan ? 
Als je sterft, waar ga je naartoe ? 

Het leven is als een drijvende wolk die verschijnt. 
De dood is als een drijvende wolk die verdwijnt. 

De drijvende wolk zelf bestaat oorspronkelijk niet. 
Leven en dood, komen en gaan, zijn ook zo. 

Maar er is één iets dat altijd helder blijft. 
Het is puur en helder, en het hangt niet af van leven en dood. 

Wat is dan wel dat ene pure en heldere iets ?  
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